








Historische Kring IJsselstein 13 (dec. 1979). - Dl.13 31.     Mina Bakgraag met Panko Panko! 32.     ,,Was ik maar schilder gebleven! ! !'' 33.     Ik heb m'n wagen volgeladen..... 34.     Moffen 1940-1945. 35.     De Oude en de Nieuwe Tijd 36.     IJsselstein, de Kersenstad 37.     Bruiloftsstoet 38.    Zigeunergroep 39.     Het Boerenbedrijf in oorlogstijd 40.     Moot in de Kluis! ! ! 41.    Vrede. 42.     Sluitgroep te paard. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Als boven. Geref. Meisjes- en Jongelingsvereeniging. Panoven. Achtersloot. Eiteren. Als boven. Nederlandsche Officieren. IJsselstein in het verleden bewezen, dat het feest kan vieren. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat haar Vaderlandslievende bevolking de door deOranjevereeniging georganiseerde feestelijkheden zal doen slagen, verheugd als zij is thans weer ineen Vrij Nederland haar vreugde te kunnen uiten over de verlossing uit de slavernij der moffenwaardoor het mogelijk is, dat H.M. onze geliefde Vorstin wederom in ons

midden Haar verjaardagmag vieren! ! Op 30 en 31 augustus en I september 1945 werd in IJsselstein een groot feest gevierJ in vertiand met debevrijding en de verjaardag van de Koningin. Bovenstaande foto toont de veertigste groep verzorgd door ,,Eiteren&quot;. Op de wagen staat de tekst:Overval op hel stadhuis Moot in de kluis. 21


