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EEN BILTSE FAMILIE (1)

Ernst H. Strubbe en Ellen Drees

Ernst Heinrich (ook wel Hendrik) Strubbe, geboren in 1815 te Hannover, vestigde zich als
tuinman in De Bilt en huwde Clazina Aberdina Vermaak.

De foto van omstreeks 1929 toont ons hun zoon Gijsbertus Cornelis Strubbe, geboren in
1850 en overleden in 19306, van beroep zadelmaker, op 27 februari 1891 te De Bilt gehuwd
met Johanna van Emmerik, eveneens geboren in 1850. Zij overleed in 1931.

Bij hun trouwen waren beiden veertig jaar oud en zij hadden ieder al een eerder huwelijk
achter de rug; Gijsbertus was weduwnaar van Hendrika van Riemsdijk, met wie hij in 1880 in
Varik (Gld.) in het huwelijk was getreden. Johanna van
Emmerik was weduwe van Gerrit Pastunink (zoon van
Aalbert en smid van beroep) met wie zij op 12 mei 1875
te De Bilt huwde. Gijsbertus en Johanna
woonden in De Bilt (Burgemeester De Withstraat
80). Het huis werd in 1850 gebouwd door de
timmerman Aalbert Pastunink en diens schoonvader Cors
Smorenburg. In die tijd was de naam van de straat nog
Achterdijk. Het pand bestond uit een dubbele arbeiders-
woning en stond rechts van de Armitaan, een verbastering
van de heilige Samaritaan. De Armitaan was een rijtje
arbeiderswoningen ter plaatse van het huidige Anthonius
Pension (Burgemeester De Withstraat 92-126).

Het huis van de familie Strubbe bestaat niet meer.

In de jaren zeventig werd het door brand onherstelbaar
verwoest.
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